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in yaptığı konuşmadır 


özetle 


Bugünlerde kara saldırı Devlet Güvenlik oMahkemelerini kurarak sizlerin tarihsel eseri olan DİSK'i tasfiye etmek ve işçi sınıfımızın başını çektiği demokrasi mücadelesini yargılama yoluyla ezmek istiyor. DİSK'i 1970 Haziran'ında da yok etmek istemişlerdi. 
Fakat başaramadılar. Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa tasarısı, 274 ve 275 sayılı yasa değişiklkileri girişiminden çok daha büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu mahkemeler sadece DİSK'i değil, tüm ilerici örgüt ve kişileri, tüm emekçi halkımızın insanca özgür yaşam mücadelesini ezmeyi hedefliyor.» 

«Faşist sürüleri, Cumhuriyet düşmanları, onlara arka çıkan siyasal iktidar içindeki ve dişindâki tüm gerici güçler, CİA ile işbirliği yapanlar, bunları açıkça destekleyen 

, parababaları şunu iyi bilirler ki, zorbalığa dayanan hiç bir güç işçi sınıfının sosyalist düzen hedefine yönelik demokrasi savaşını durduramamıştır! Durduramayacaktır! İşlenen cinayetler, yapılan işkence ve tüm zorbalıklar elbet- te hesapsız kalmayacaktır! » 


Devamı 7. sayfada 


İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerin toplumsal kurtuluş savaşımı ileri boyutlar kazanıyor. Sömürüye ve faşizme karşı ülkenin dört bir yanında bilinçli, örgütlü ve disiplinli yığınsal çıkışlar yaygınlaşıyor. 

İşbirlikçi burjuvazi, aşırı kâra, baskı ve sömürüye dayalı egemenliğini halkın yükselen demokrasi mücadelesini ezmeye çalışarak sürdürmeye çabalıyor. 


. ŞAŞKIN BURJUVAZİ ARAYIŞ İÇİNDE 


İşçi sınıfının devrimci birlikteliğinin giderek güçlenme- si, daha ileri bir toplumsal düzen için mücadelesi ve her 


Emek en yüce 


MADEN-İŞ 


değerdir 


Birlikten 


Kuvvet 


işçi muammer çetinbaş 


öldürüldü 


FASİSTLER BURSA'DA 


ug BG & türlü demokratik hak ve özgürlüklerin korunup, geliştirilme- al sindeki savaşımı burjuvaziyi ürkütüyor. 
Böylesine bir ortamda «Sıkıyönetim» ilân edemeyen ik- 


tidar, kendi sömürü ve talan düzenini tüm kurumlarıyla sürdürebilmek için ; ? 

İşçi sınıfının sendikal, ekonomik, demokratik hakları- nın kısıtlamasını grev ve diğer direnme biçimlerinin sınırlanmasını, 

İşçi sınıfının özgürce düşünme ve örgütlenme hakkını yasaklayan Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin daha sert ve daha süratli bir biçimde uygulanmasını, 

DİSK'in ve tüm ilerici demokratik örgütlerin yokedilmesini veya çalışmalarının yok denecek düzeye getirilmesini, 

İlerici yayın organlarının susturulmasını ve tüm demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlamasını amaçlayan faşist yasa tasarılarını meclise getiriyor. 

Büyük sermayenin iktidarı 1970 Haziranında da DİSK'i tasfiye etmek için 274 ve 275 sayılı yasaları değiştirmek istemişti. Ancak işçi sınıfımız bu anti-demokratik. girişime karşı gösterdiği tepki ile yapılan değişikliklerin Anayasa 


Gerici-faşist karması iktidar , başta işçi sınıfımız olmek üzere emekçi halkımızın gelişen demokrasi savaşımına karşı kurnaz ve plânlı bir şekilde oyunlar tezgâhlıyarak toplumsal uyanışı boğazlamak istiyor. 

Ülkemizde emperyalizmin, Amerikan petrol tekelleri- nin, çokuluslu şirketlerin ve CİA'nın desteklediği feşist- 


ler, hazırlandıkları ölümcül saldırılarla işçilerin, köylülerin, öğretmen, öğrenci, memur ve tüm ilerici yurtseverlerin kanında kurşun eritiyorlar. 

İşte son olarak iktidarın motorize ve silâhlı vurucu gücü işçi sınıfı düşmanı bir grup faşist, 30 Haziran 1976 günü yeni avlanma bölgesi olarak seçtikleri BURSA'da kurulu TO-FAŞ ve RENAULT işyerinin önünde pusuya yattı. 

Özünde yeni bir SEYDİŞEHİR VE TARİŞ olayı yaratmaya yönelik bu avlanma plânının sonucunda MUAMMER ÇE-TINBAŞ isimli bir üyemiz katledildi, birisi ağır olmak üze- 


Mahkemesinde iptal edilmesini sağlamıştı. 
İşte 274 sayılı sendikalar yasasını değiştirmek suretiyle DİSK'i ve DİSK üyesi sendikaları ortadan kaldırmayı 

başaramayanlar, bugün aynı amaçla bir başka yol denemek- 


tedirler. 


İktidarın bugün Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurma- ya çalışması yine DİSK'i ve DİSK'e bağlı sendikaları yok 


etme amacına yöneliktir. 


GENEL GREV nedir? 


İşçi sınıfının mücadelesi yalnız isyeri ile sınırlandırılamaz. Tüm ülkedeki, dünyada- ki işçilerin mücadelesi birdir. 
Toplu sözleşmeler, işyeri grevleri sorunlarımızı sonuna kadar çözmüyor. Bazı sorunlar varki bunların çözümü birlikte mücadele etmemize bağlıdır. Bir işyerinde tek bir işverenle karşı karşıya olan işçiler ülkede sermaye sınıfı ile karşı karşıyadır. 

Genel Grev ortak sorunlar için işçilerin tek bir işyerinde ya da işkolunda değil tüm ülkede grev yapmasıdır. Genel grev sermaye sınıfı ve işçi sınıfı arasındaki uzlaşmaz çelişkide işçi sınıfının ağırlığını arttıran bir araçtır. Genel 


grev, işçi sınıfının toplumda- ki yerini ve gücünü vurgular. 
Genel Grev, - sendikal hakları budayan yasaların çıkarılmaması ya da geri alınması için - işçilerin demokratik kazanımlarının yasalarda yer alması için - iktidarların özgürlüklere, demokratik haklara saldıran işçi düşmanı politikalarını durdurmak ve protesto etmek için v.b. - uygulanır. 
Genel Grev bu yapısıyla siyasi iktidara yönelik bir mücadele biçimidir. Ekonomik mücadelenin en güçiü araçlarından biri olduğu kadar siyasi mücadelenin de önemli bir aracıdır. Ancak tek yolu değildir. 
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re iki üyemiz yaralandı. 


BURSA MİTİNGİ VE 
BİRKAÇ DEĞERLENDİRME 


İşçi sınıfımızın faşizme ve gerici güçlere karşı yürüttüğü, bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımı her geçen gün gelişmekte, ileri boyutlara ulaşmaktadır. Bu yönde yapılan yığınsal gösterilerin sayısal yoğunluğu artarken, diğer yandan her yığınsal çıkışın daha disiplinli ve daha başarılı geçtiği görülmektedir. Bunun son olumlu örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşadık. 


Tofaş işçisi Muammer Çetinbaş'ın, kiralık katillerce şehit edilmesi üzerine düzenlenen protesto gösterisi, Bursa'da günümüze değin yapılan en muhteşem gösteri oldu. Sayıları 30 bi- ne varan bilihçli ve disiplinli bir topluluk, kararlı bir güç olarak, faşizme geçit vermeyeceğini Bursa'da anlamlı haykırışlarıyla dile getirdi. 


Bursa mitinginin başarısı, birakalım ilerici yayın organlarını,.' 
gerici burjuva yayın organlarınca bile kamu oyundan gizlenemedi, yadsınamadı. a 

Bu bakımdan, Bursa gösterisinin genel başarısı üzerinde durmanın gereği yok. Ancak Bursa gösterisinin açık olarak, bir kez daha ortaya çıkardığı bir kaç önemli nokta üzerinde durmak gerekiyor. Üstelik, gösterilen ayırdedici yanları da bunlar oluyor. ; 

Birinci ayırdedici nokta, Bursa gösterisiyle DİSK'in gücünün bir kez daha kanıtlanması. İşçi sınıfımızın ekonomik ve ulusal kitle | örgütü olan DİSK, sağdan ve sol- | dan yapılan tüm engellemelere, | haksız eleştirilere karşın, demok | ratik hak ve özgürlükler uğruna | verilen mücadelede tüm ilerici, demokrat, yurtsever kuruluşları | etrafında toplamayı, onlara bö-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Mehmet 
Karaca 


DİSK 


Genel 
Sekreteri 
Oldu 


12 Haziran 1976 günü toplanan DİSK Genel Yönetim Kurulu, İbrahim GÜZELCE'nin vefatıyla boşalan DİSK Genel Sekreterliğine Sendikamız Genel Başkan Vekili ve DİSK yü- 


rütme kurulu üyesi MEHMET 


KARACA'YI seçmiştir. 

DİSK Genel Sekreterliğine seçilmesi örgütümüz ve ilerici çevrelerde memnunluk yaratan Mehmet KARACA, Güzelce'nin rahatsızlığı süresince genel sekreterliğe vekâlet etmiştir. 

Yine Güzelce'nin vefatıyla boşalan DİSK Genel Yürütme Kurulu üyeliğinede Genel Başkan Yardımcımız Fehmi IŞIK-LAR seçilmiştir. 

Fehmi IŞIKLAR, Çağdaş Metal-İş Sendikası Başkanı iken, işçi sınıfının devrimci birliği ilkesini savunmuş ve örgütünün sendikamızla bütünleşmesini sağlamıştır. 


MEHMET KARACA KİMDİR? 


Bolu'nun Göynük ilçesinde 
1945 yılında doğan Mehmet 
KARACA'nın Madeni eşya işkolunda 1967 senesinde OTO-SAN işyerinde başlayan işçilik hayatı, 1970 senesine dek Sürdü. 

Aynı işyerinde çalışırken 1570'te Sendikamiz üyeliğini kazandı ve işyerinde sendika temsilciliği ve lokal yürütme kurulu üyeliği yaptı. 

1970 yılında 15-16 Haziran 
işçi direnişi nedeniyle işyerinden çıkarılan KARACA, Sendika ücretli kadrosunda organizatör olarak görev yaptı ve 
1972 Temmuzunda da Pendik 
IV. Bölge Temsilciliği konseyinde Bölge Temsilcisi olarak seçildi. 

Bu görevi XXI. Merkez Genel Kurulumuza kadar süren KARACA, Genel Kurul'da Sendikamız Genel Başkan Vekilliğine seçildi. 

Karaca evli ve 2 çocuk babasıdır. 


temsilciliğimizin 


içinde” 


TRAKYA'DA 
ÜRGÜTLENİYORUZ 


İstanbul-Safraköy XVI. Bölge Temsilciliğimiz, Bölge sınırları içinde kurulu birçok işyerinde örgütlenme çalışmalarını sürdürmekte ve her geçen gün yüzlerce işçi sendikamıza üye olmaktadır. 

Kendisiyle (o görüştüğümüz Safraköy Bölge Temsilcisi Hanefi ÖZTÜRK, gazetemize şunları söylemiştir. 

«Dünyada ve yurdumuzda gelişen ve gitgide şiddetlenen sınıf çatışması sonunda emek çilerin yeni kazanımlar elde ettiğini, ulusal bağımsızlık savaşı veren halkların bu savaşlarında başarılı olduklatını sevinerek görüyoruz.» 


Daha sonra kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketlerinin emperyalist - Kapitalist dünyayı temelinden yok edecek güçte olduğunu belirten Hanefi ÖZTÜRK, Türkiye İşçi Sınıfının devrimci hareketi de dünya işçi sınıfı hareketinin bir parçasıdır diyerek, DİSK'in temel, ilke ve prensipleri doğrutusunda örgütlü 


“ rinde çalışan 


olarak verilen Bağımsızlık, Demokrasi, ve Toplumsal ilerleme mücadelesinin mutlaka başarıyla sonuçlanacağını söylemiştir. 

Safraköy Bölge Temsilciliğinden verilen bilgiye göre Mahmutbey Köyü yolu üzerinde kurulu TUBERÇELİK işye- işçiler Türkiye 
Metal-İş Sendikasından topluca istifa ederek örgütümüze üye olmuşlardır. 

Yine aynı bölge sınırları içinde kurulu Büyükçekmece TOZMETAL işyerinde çalışan işçi kardeşlerimizin de sendikamıza üye oluşlarıyla bu işyerinde de sürdürülen örgütlenme çalışmaları başarıyla sona ermiştir. Bu işyerinde toplu sözleşme yetkisini almış bulunmaktayız. 

Safraköy Bölge Temsilciliğimiz: son olarak Çerkezköy'- de kurulu HEMA HİDROLİK MAKİNE Sanayiinde ve Çobançeşme'de kurulu ÖZKÖ-SEOĞLU işyerinde çalışan işçileride sendikamız bünyesin- de örgütlemiş bulunmaktadır. 


Silahtarağa 


Silahtarağa-İST. XIV. Bölge örgütlenme 
çalışmalarını tamamladığı 100 
işçinin çalıştığı KISMET FER-MUAR işyerinde toplu sözleşme yetkisi alınmış olup müzakerelere başlanmıştır. 

Aynı bölgede sınırları içinde kurulu ÇELİK END, BAHA-RİYE DEMİR ÇEKME, YILDIZ KAZAN ve METAL KAPLAMA işyerlerinde toplu sözleşme yetkileri alınmış ve müzake- 


relere başlanmıştır. 

Yine bu bölge sınırları içinde kurulu ve örgütlenme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı ALİ YILDIRIM işyeri ile Hasköy'de kurulu KAR DÖ-KUM işyerlerinin yetkileri bek lenmektedir. 

Ayrıca Halıcıoğlu'nda kurulu 70 işçinin çalıştığı TAM PRES işyerinde örgütlenme çalışmaları başarıyla devam etmektedir. 


14.Bölgede 
Sosyal İlişkiler Komisyonu Kuruldu 


IST. Silahtarağa 14. Bölge Temsilciliğimiz Sınırları içinde kurulu Eyüp Sosyal Sigorta hastahanesi bundan bir süre önce faşist komandoların karargahı haline getirilmek istenmiş ve buraya tedavi olmak için gelen üyelerimize ve diğer işçi kardeşlerimize musallat olan «Ülkücüler» işçileri komando derneklerine üye yapmak istemişler, buna karşı gelenlerin tedavi görmelerine hastahanede çalışan birtakım personelinde yardımıyla engel olmak istemişler- 

Durumun ciddiyeti karşısında bu konuda alınacak kararların hayata geçirilmesi için 14. Bölge Temsilcilik Kurulu bir «Sosyal ilişkiler Komüsyonu» kurulmasını kararlaştırmış ve bu komüsyon çalışmalarına başlamıştır. 

Hastahanenin baş hekimiyle görüşen Komüsyona, kendisinin yeni geldiğini ve hastahanenin ne şekilde yönetil- 

-diğini bilmediğini söyleyen başhekim, bundan böyle hastahanede işçilerin bu gibi durumlarla karşılaşmayacakları 


konusunda teminat vermiştir. 


Komüsyon, yine aynı hastahanede Çocuk ve Göz doktorunun tek oluşu nedeniyle hastaların tedavilerinin eksik yapıldığı ve bunun önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması doğrultusunda baş hekime önerilerde bulunmuş- 


tur. 


Yine aynı bölgede bulunan Alibeyköyü Dispanseri, komüsyon üyeleri tarafından ele alınarak, Dispanserde bulunan doktorun işe saatinde gelmediği nedeniyle, hastaların başka hastahanelere havale edilme durumunun düzeltilmesi için gerekli önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. 
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Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de gençlerin oranı oldukça yüksektir. İstatistik-Tere göre bu oran gelecekte daha da yükselecektir. 

Daha önemlisi, o kapitalist sistemin özünde yatan çelişkiler gençleri ciddi olarak derinden etkilemektedir. Çok sayıda kadın ve erkek genç, geleceklerinden ciddi olarak endişe duymaktadırlar. 

Geleceğin kendilerine ait olduğuna, onun biçimlendiri!- mesinde sorumluluk almaları, gereğine inanan gençlerin sayısı gittikçe kabarmaktadır. 

Bütün bu ve benzer nedenlerden ötürü gençler, insan kişiliğine yapılan her baskıya karşı tepki gösteriyorlar. 

— Savaştan nefret etmeleri, barış istemeleri bundandır. 

— Bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme uğrunda, sömürüye, gericiliğe karşı savaşmaları bundandır. 

Son birkaç yıl içersinde ülkemizde büyük bir gençlik kesimi toplumsal ve siyasal mücadele içersine atılmıştır Gençlik hareketindeki bu şahlanışın ve toplumsal mücadelede oynadıkları rolün, çağımızın önemli özelliklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak, bir noktayı özellikle belirtmek gerekiyor. 

Gençliğin bu rolünün toplumsal yararlar sağlamasının belirli koşulları vardır. O'da gençlik hareketlerinin, işçi sınıfına ve işçi sınıfı bilimine uygun olarak yürütülmesine bağlıdır. Bu nokta asla gözden. uzak tutulmamalıdır. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde yoğunlaşan gençlik hareketlerini incelersek, bir çok yanlışlıklar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunun tek ve başlica nedeni, gençlerin toplumsal rollerini yanlış değerlendirmeleridir. 

Eyleme girişen bazı gençler ve gençlik guruplarının zaman zaman kendilerini işçi sınıfından ve onun biliminden uzak tuttuklarını görmekteyiz. Bu durumda hareket ne kadar canlı ve somut olursa olsun, son tahlilde ilerici cepheye değil, gerici güçlere yarar sağlamaktadır. 

Bu sözlerimden gençlik eylemlerine ambargo koyma anlamı çıkarılmamalıdır. Aksine gençlik, en geniş tabanıni kucaklıyacak şekilde, kendi prog- 


ramları çerçevesinde eylem-: 


lerini hızlandırmalı, geliştirmelidir. Ancak bu eylemlerin konuş ve yapılışı işçi sınıfına ve işçi sınıfı bilimine ters düşmemelidir. 

DİSK, öğrenci gençliğin, de- 


ögrenci gençlik 


İşçi sınıfının yanında yer almalıdır 


MEHMET ERTÜRK 
GENEL SEKRETER 


türlü 


mokratik kitle ‚örgütü olarak 


gördüğü derneğinizin, ilerici. 
Gençler Derneğinin bu konu- . 


da gösterdiği titizliği ve başarılı çalışmalarını sevinçle karşılamaktadır. 

Kaldı ki, günümüzde artık işçi sınıfımız, tüm ilerici yurtsever cepheye önderlik edecek, nitel ve nicel bir güç haline geldiğini, dosta ve düşmana kanıtlamıştır. 

İşçi Sınıfımızın ekonomik ve demokratik ulusal kitle örgütü olan DİSK, yüzbinlere önderlik ederek eylem alanlarını doldurabilmektedir. Bu yüzden, tüm demokratik kitle örgütleri, mücadelelerinde işçi sınıfını ve onun bilimini rehber almalıdır. ; 

İşçi sınıfımızın uzun ve $erefli bir mücadele geçmişi vardır. Bu şerefli gelenekten aldığı güçle, işçi sınıfımız, ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesi yolunda kararlı adımlarla yürümektedir. Burjuvazi ve onun faşist terör yöntemleri, bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasını engelleyemiyecektir. 1 Mayıs 1976'- nin görkemliliği ulaşacağımız zaferin önemli müjdecisidir. 

Burjuvazi ve gerici güçler de bunu anlamıştır. 

Mücadelemizin faşist yöntemlerle önlenemiyeceğini kavradıkları içindir ki, bizi içimizden yıkmak, parçalamak istiyorlar. İşçi sınıfına düşman bozguncuları, Maocu, Goşist ve daha bir sürü sapık unsurları içimize salıyorlar. Ama çabaları boşunadır. Birliğimizi asla bozamıyacaklardır. İşçi sınıfının, sosyal kurtuluş uğrunda birliğini bozmaya kimsenin gücü yetmiyecektir. 

Şunu vurguluyarak bir kez daha belirtmek isterim ki, işçi sınıfı, faşist ve gerici güçlere olduğu gibi, soldaki bu bozgunculara ve bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme ve yüce sosyalizm uğrundaki birliğini engelleme- ye çalışan, ona ayak bağı olan tüm guruplara karşı mücadelesini verecek ve zafere ulaştıracak güçtedir. 

DİSK'in önderliğinde yapılan ve 100 binleri kucaklayan 
1 Mayıs gösterisi işçi sınıfının gücünü, gören veya görmek istemeyen herkese belgelemiştir. 

Yaşasın işçi sınıfımızın aydınlık mücadelesi. 

Yaşasın işçi sınıfı ve gençlerin demokratik cephedeki birliği. 

Yaşasın işçi sınıfı önderliğinde tüm ilerici, yurtsever güçlerin demokratik: cephesi. 

Yaşasın bağımsızlık ve yüce sosyalizm uğrundaki mücadelemiz. 

Kahrolsun faşizm peryalizm. 


ve em- 


Devlet Güvenlik Mahkemeleri 


Kapitalizmin Oo uluslararası genel bunalımı derinleştikçe emek - sermaye arasındaki sınıfsal çelişki şiddetleniyor. 

Dünyanın dört bir yanında işçilerin ve emekçi kitlelerin emperyalist - kapitalist sömürüye ve faşizme karşı yeni zaferlerine tanık oluyoruz. 

Ülkemizde işbirlikçi burjuvazinin durmadan arttırdığı sömürüye ve baskıya, temel hak ve özgürlüklerimizi yok 


“sıkıyönetimsiz sıkıyönetim., demektir 


etmeye yönelik tüm' saldırılarına karşı, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımız ve tüm ilerici, yurtsever ve demokrat güçler Bağımsızlık, Demokrasi, Barış ve Toplumsal ilerleme savaşımına katılarak, toplumsal kurtuluşun sağlam temellerini atıyorlar. İşçi sınıfımızın ulusal, demokratik, sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK'e yurdun dört köşesinden her geçen 


DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ İŞÇİ SINIFININ SENDİKAL, POLİTİK VE DÜŞÜNSEL MÜCADELESİNİ KIRMA AMACINA YÖNELİKTİR 


MC iktidarının başı Demirel, geçtiğimiz hafta içinde mizahi vecizelerine son bir inci daha eklerken bakın ne diyordu: «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işçi ile ilgisi yoktur.» 

Hazret, kelamını eksik bırakmışa benziyor, DGM'lerin işçi ile ilgisi yoksa, mutlaka birisi veya birileriyle ilgisi vardır. Bay Demirel acaba DGM'lerin, yeğeni Yahya veya Yahya gibilerlemi ilgisi vardır demek istiyor? Onu anlayamadık. Ancak anladığımız tek bir şey var ki o da Yahya nın amcası Demirel'in büyük bir yanılgı içinde olduğudur. 

Bu yanılgı Demirel'in sezgi malzemesindeki kalite eksikliğinden ileri geliyor: 

Şunu demek istiyoruz ki Demirel, bugün Türkiye işçi sınıfinı, neyin neyle, kimin kimle ilgisi veya çelişkisi olup olmadığını o kestiremiyecek kadar bilinçsiz ve kör cahil sanıyor. 

Bizler şunu iyi biliyoruz ki.. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, emekçi'den * yana ileri demokratik düzen mücadelesini ezmek için kurulmaya çalişmaktadır ve Dünyanın hiç bir yerinde patronların böyle bir düzen için mücadele ettikleri görülmemiştir. Böyle bir düzenin mücadelesini başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halk, ilericiler, yurtsever ve tüm demokratik güçler yapacağına göre Demirel yalnız yanılgı içinde değil aynı zamanda yanıltıcılık içindedir. 

Çünkü Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulduğu takdirde; 

a) Ücretleri zamanında vermeyen işverene karşı her hangi bir eyleme girişen işçi- 


İer, 

b) İşverenin kaba baskısına ve hakâretine karşı tepki gösteren işçiler, 

c) Her hangi bir sendikal toplantıda işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda veya mevcut yasaları eleştiren temsil- 


.ci, baştems$silci, diğer sendika 


yöneticileri ve konuşmacı üyeler, 

d) Uygulanmayan o toplu sözleşmenin uygulanması için işyerinde pasif direnme gösteren işçiler, 

e) Yasal bir greve sokulan bir ajanın üzerinde bulunan veya kullandığı bir silah yüzünden tüm grevci işçiler ve sendika yöneticileri, 

f) İşyerine sahtecilikle sokulan sarı sendikalara karşı DİSK'i koruma mücadelesi veren işçiler, 

g) İşten atılan veya saldırıya uğrayan arkadaşları için 


. direnen işçiler, 


h) Başka bir işyerindeki kardeşleriyle dayanışma içine giren işçiler, 


i) Hiç bir neden göstermeden veya uydurma bir nedenle işverenin suçladığı işçiler, 

j) MC iktidarının «milli güvenliğe aykırı» bulduğu grevlere katılan işçiler, 

k) Herhangi bir nedenle, kısa süreli olsa da işi yavaşlatan veya üretimi durduran işçiler, i 

I) Sarı sendika komandolarının saldırısına karşı koyan işçiler, 

m) Ve genel olarak 275 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasasıyla il- 


. gili «suç» ların kapsamına gi- 


ren işçiler, tutuklanıp Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanacak- 


lar. 


gün binlerce işçinin katılması, yüzbinlerce işçinin DİSK çatısı altında devrimci birliği. 
ni sağlaması ve saflarını sıklaştırması başta burjuvazi olmak üzere gerici - faşist karması iktidarı ve sınıf 


uzlaşmacılığını meslek edinen ve işçileri burjuvaziye kul köle etmeye çalışan TÜRK.-İŞ'i oldukça tedirgin ediyor. 

, Sermaye + Cephe + Türk-İş, faşist yasa tasarıları ha- 


« 


zırlayarak, işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın gelişen demokrasi savaşımını arkadan hançerleme çabası içinde görünüyor ve son etapta sermaye sınıfının emriyle iktidar Anayasa Mahkemesinin 
1975 Ekim'inde iptal ettiği 
Devlet Güvenlik Mahkemesi yasasının yenisini Meclislere getiriyor. 
Ülkede sıkıyönetim ilân edemeyen iktidar, büyük ser- 


DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ SİYASAL İKTİDARA BAĞIMLI MAHKEMELERDİR VE ANAYASA'YA AYKIRIDIR 


DGM Anayasa'nın 7 nci maddesine aykırıdır. Bu maddeye göre: «Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» 

a) DGM hâkimleri siyasal iktidarın seçeceği hâkimler arasından atanacak ve böylece iktidar kendi politikasına uygun düşen kişileri seçmiş olacaktır. 

b) Hâkimlerin görev süre- si üç yılla sınırlandırılmıştır. 
Görevden alınmak korkusundan dolayı bu hâkimler taraf- 


.Sız ve siyasal iktidara ters dü- 


şen doğru kararlar veremeyecektir. 

c) DGM'de askeri hâkimler vardır. Terfi ve kıdem durumları, komutana bağlı olan bu hâkimlerin komutana ters düşen karar vermesi düşünülemez. 

Hâkimleri siyasal iktidar tarafından seçilen ve hâkim- 


lik güvencesi olmayan DGM, MC iktidarına bağımlıdır ve onun yerine gelecek diğer gerici iktidarlara da bağlı olacaktır. İktidarın suçladığı ey- 


lem ve düşünceleri yargılayacaktır. 

DGM Anayasa'nın 32. maddesine de aykırıdır. Bu maddeye göre: «Bir kimseyi tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisi- ne sahip olağanüstü merciler kurulamaz.» 

Oysa: 

a) DGM'nin kapsamına giren suçları işleyenler tâbi olduğu mahkemede değil DGM'de yargılanacaklardır. 

b) Bu nedenle, 32. madde- ye rağmen, DGM «olağanüstü mahkemelerdir.» 

c) Bağlı olduğu şehirde DGM yoksa, suçlu görülen vatandaşlar en yakın DGM'de yargılanacaklardır. 


MADEN-İŞ/sayfa3 


mayenin aşırı sömürü, aşırı kâr ve aşırı baskı düzenini pekiştirmek, bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesi veren işçi sınıfı hareketini, DÌSK'i, tüm ilerici örgüt ve kişileri olağanüstü mahkemelerde yargılamak, susturmak, ezmek ve böylece halkın bilinçlenmesini önlemek amacıyla sıkıyönetimsiz, sıkıyönetim ortamı yaratmaya çalışıyor. 


DİSK GENEL TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANDI 


1 — Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 

2 — DİSK'in örgütlü olduğu 
işyerlerindeki işçiler üzerinde yoğunlaşan faşist komando saldırıları, 

3 — DİSK'e bağlı sendikalara toplu sözleşme yetkisi verilmemesi için gerekli yerlere gizli emir ve talimatların verilmiş olması, 

4 — Halk hizmetinden kopuk ve MC iktidarının gerici, faşizan politikası doğrultusunda halkın şartlanması için yayın yapan TRT, konularını, tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi açısından: görüşüp karara bağlamak amacıyla DİSK, tüm işçi kardeşlerimizi temsil etme durumunda olan ve DİSK Yürütme, Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarıyla, DİSK üyesi sendikaların yürütme ve yönetim kurulları ve yurt çapındaki tüm temsilci ve baştemsilcilerinden oluşan DİSK GENEL TEMSİLCİLER MECLİ-Sİ 9 TEMMUZ 1976 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00'DA İS-TANBUL SPOR VE SERGİ SA-RAYINDA TOPLANDI. 


DİSK'TE İZİNLER ERTELENDİ Meclisler yaz tatiline gire- 


ne dek, DİSK'e bağlı işyerlerindeki işçiler ile DİSK ve 


DİSK üyesi sendikaların yönetici ve diğer kadrolarının yıllık ücretli izinleri ertlenmiştir. - 

Bu konuda gerekli talimat DİSK'e bağlı sendikalara gönderilmiştir. 


MADEN-İŞ/sayfa4 


Bursa DİSK bayrağının yükseklerde dalgalandığı önemli sanayi merkezlerimizden biridir. Bursa işçileri yığınlarla DİSK'e katıldılar ve katılıyorlar. İşyerlerinde işçiler sınıf sendikacılığının bayrağı altıtı- da toplanırken, DİSK'te birleşme ve bütünleşme: yolundaki sendikaların DİSK'e katılmalarıylada DİSK safları bir çığ gibi büyüyor. Kısaca tüm ülkede izlenen bu durumu Bursa'da bütün açıklığıyla görmek mümkündür. 

Sermaye sınıfı işçi sınıfının sendikal demokratik sınıf ve kitle örgütünde kenetlenmesinden ürküyor. Gerici-Faşist Cephe özellikle Anadolu'da ve genel olarak tüm ülkede DİSK'e saldırıyor. Seydişehir ve Tariş'i daha dün yaşadık. 
Gerici-faşist işbirliği sendikal özgürlüklere, en doğai haklara saldırıyor. İşçi sınıfının örgütlenmesini engelliyebilmek için her yolu deniyor. Ölüm cül saldırılar, faşist cinayetle. 
birbirini kovalıyor. Seydişehir'de faşist oyun her yönüyle oynanmıştı. Saldırganlar 


- . İşbirliği halinde oldukları kişi- 


yi kurşunladılar. Amaç, suçu devrimci işçilere yıkmak halkımızı yanıltmaktı. Tariş'te ayni oyun bir başka biçimde tekrerlandı. Seydişehir'de saldırıları sürdürürken faşist militanların ve komutanların ağ: zında «Sıra Bursa'da» sözler işitiliyordu. : 

Ve, Bursa'da oyun başlatıldı. İşyerleri önünde yapılan zorbalıklar. Saldırlar, evlere atılan dinamitler ve sonunda CİNAYET. 

15. Haziran 1976 OYAK-RE-NAULT fabrikası önünde çoğunluğunun faşist öğrencilerin 


oluşturduğu bir: grup işçilere zorbalıkla TÜRK-Metal sendikasının gazetesini dağıtmaya çalıştı. İşçiler, sermaye uşağı, karanlık, faşist gazeteyi almadılar. Saldırganlar hemen faaliyete geçti. Sopalar, demir çubuk ve zincirlerle DİSK üyesi işçilere saldırdılar. RENA-ULT işçileri saldırganlara fırsat tanımadı. Hepsini kovaladılar. : 

17. Haziran. 1976 RENAULT Baştemsilcisi Osman Özdemir'in evine dinamitle saldirıldı. Sokak ortasında yurtsever, ilerici gençleri kurşunlayanlar işçi evlerini dinamitlemeye başlamışlardı. 

30. Haziran 1976 önce 15. 
30'da TÜRK-İŞ'e ait Land Rover marka gri «eğitim araci», Teksif'in bir vasıtası ve kiralanan iki minibüs Renault fabrikası önünde görüldü. Daha önceki olay tekrarlandı. Saldırganlar arablarıyla daha sonra Tofaş önüne geldiler. Gizledikleri bilekli sopaları, zincirleri, mavzer ve tabancaları ile araçlardan indiler. Daha önce 28 Haziran günü Tofaş önünde faşist saldırganlar Türk-Metal gezetesini dağıtmak istemişler ve işçilerden gereken cevabı almışlardır. 
Ama 30 Haziran başka bir oyunu tezgahladığı gündür. 
Saldırganların elinde ancak 15-20 bildiri vardı. Amaç açıktı, İşçilere saldırarak olay çıkartmak ve böylece yaratacakları baskı ve terör havasından yararlanmaktı. Tofaş işçileri oyunu anladılar. Biraraya gelerek Türk-Metal sabıkalılarını kovaladılar. Saldırganlar tutunamadı. Kaçmaya başladılar. 
Sermaye beslemeleri kaçarken ateş ediyorlardı. Gri Land Rover'e binen Türk-Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Ba- 


ki Yeşiloğlu arabadan yedi el daha ateş etti. Kurşunlar DİSK üyesi Muammer Çetinbaş ve Esat Burhan arkadaşlarımızla, bir PTT işçisi kardeşimizi buldu. Üyemiz Muammer Çetinbaş aldığı yaralar sonucu öl- dü. 

Atılan kurşunlar aslında Muammer'e yöneltilmemişti. Saldırıya katılanlar arasında olan Türk-Metal eski şube başkanı Bilge İleri'yi hedef alıyordu. 
Bilge İleri, saldırganlarla birlikte kaçmak istedi. Ancak onu arabaya almadılar. Üzerine ateş açtılar. Vurulan iki DİSK üyesi de Bilge İleri'nin iki yanında yere düştüler. Bu olay Seydişehir'de vurulan Hasan Kadıoğlu'nun öldürülmesi olayına pek benziyor. İki yerde de amaç aynıdır. Cinayeti işleyeceksin ve suçu DİSK'e yıkacaksın. 

Olaydan sonra Tofaş işçileri kinle dolu arkadaşlarını yatıştırarak, Bilge İleri'yi linç olmaktan kurtardılar. İşin ilginç yanı dört aydır fabrikada görülmeyen, ücreti işleyen Bilge İleri'yi polise teslim etmek üzere enterne eden işçilere, işveren «ayıp ediyorsunuz» diyordu. Bilge İleri'yi kaçırmak isteyeri işveren daha sonra «işyerimizde üzücü olaylar olmuş, MALESEF üretim durmuştur» şeklinde açıklama yapmıştır. 

Faşist katliam çevrede duyulur duyulmaz DİSK'e bağlı 
11 işyerinde üretim durdu. İşçiler yığınlar halinde Bursa ya indiler. SSK Hastanesinin önü binlerce işçinin inançlı, kararlı haykırışlarıyla inliyordu. Bu haykırışlar, Seydişehir ve Tariş deneyini yaşayan işçi sınıfının faşist oyunlara gelmeyeceğini gösteriyordu. 

Olaydan sonra faşist saldırganlar elini kolunu sallayarak gezerlerken üyemiz olan 
25 işçi savcılığa çağrıldılar. 
Faşist saldırı gözardı edilmek isteniyordu. 


á i EA 


Sendikamız ve DİSK karar organları Tofaş saldırısını hemen değerlendirdiler. Olay bildirilerle tüm işçi sınıfına ve halkımıza duyuruldu. Kamuoyu uyarıldı. DİSK Genel Sekreteri Mehmet KARACA, saldırıyı protesto ederek şöyle soruyordu:» 

TÜRK-İŞ YÖNETİMİ FAŞİST CİNAYETİ PROTESTO 
EDECEK Mİ ? 

30 Temmuz günü DİSK'e 
bağlı Maden-İş üyesi bir işçi Türk-İş'e üye Türk Metal-İş'in silahlı ve motorize tedhişçileri tarafından öldürüldü. 

Cinayet aracı Land Röver marka jeep'in 06 NC 817 plâ ka numarasıyla Türk-İş'e bağ: lı Türk Metal-İş Sendikası adına Ankara Trafik Şube Müdürlüğü'ne kayıtiı olduğu öğrenilmiştir. 

1) Anarşiye ve silahlı eylemlere karşı, demokratik rejimden yana olduğunu ileri süren Türk-İş yönetimi bu faşist cinayeti kınayacak mı ? 
Aynı Türk-İş yönetimi kendi üyesi bir sendikanın arabası- nın cinayet aracı olarak kullanılmadığını iddia edebilir mi ? 
Türk-İş yönetimi, aralarında eski şube başkanının da bulunduğu kendi üyesi Türk Metal-İş yöneticileri hakkında ne gibi bir o işlemde bulunmayı düşünüyor ? 

2) İşverenler, ` özellikle DİSK üyesi işçilerin sendikal hak ve özgürlükleri korumak için giriştikleri her eylemi yasa dışi ilân ediyorlar. İşverenler, demokratik rejimden yana olduklarını iddia ediyorlar, bu doğrultuda propagan- da yapıyorlar. 


Soruyoruz: ; 

İşverenler, Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş'in silahlı tedhişçilerinin işlediği bu cinayeti ve Tofaş'ta örgütlü DİSK” e bağlı Maden-İş'e karşı girişilen bu saldırıyı ne zaman protesto edecekler ? 


3) Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş Sendikası yönetimi «davadan döneni vurun» diyen ve iktidar ortağı olan faşist bir kuruluşla işbirliği halindedir. Cinayeti işleyen Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş'in silahlı zorbaları MC iktidarı yetkililerinin desteklediği ve kışkırttığı faşist birliklerin bir parçasıdır: Böylece MC iktidarı bir kez daha açıkça bu silahlı saldırıya bulaşmıştır. 

Anarşiye karşı olduğunu iddia eden MC iktidarı bu faşist cinayetin sorumlularını, onlara yataklık edenleri bulmak ve cezalandırmak için ne gibi önlemleri almayı düşünmektedir ? 

Demokratik rejimden söz eden MC iktidarı bu faşist cinayeti işleyenleri adları ve örgütleriyle kınayan bir demeç verecek midir ? 

Tofaş'ta işlenen cinayet işçi sınıfına ve demokrasi mücadelesine karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu ve benzeri faşist cinayetler (karşısında DİSK eibette sessiz kalmayacaktır. 

Bu sorulara açıkça cevap vermedikleri sürece, Türk-İş yönetimi, işverenle ve MC iktidarı arasındaki güç ve eylem birliği bir kez daha vurgulanmış olacaktır. 

DİSK faşist . saldırıları lanetlemek için Bursa'da yürüyüş ve miting düzenledi. 10 
Temmuz 1976 Cumartesi günü Bursa'da stadyum önünde Bursa emekçileri, ilericiler, yurtseverler, demokratlar, kümeleniyordu. Bursa'ya gelen yollar, çevre illerden İstanbul dan, İzmit'ten, Ankara'dan gelen DİSK üyeleri, ilerici yurtsever Gençleri, öğretmenleri, ilerici kadınları taşıyan otobüslerle doluydu. Araçlar tüm engellemelere rağmen Bursa'- ya geldiler. Gelenler Bursa emekçileriyle kaynaştı. Ve Heykel Maydanı'na doğru yürüyüşe geçtiler. İşçi sınıfı, i- 


lericiler, yurtseverler faşist saldırıları, halk düşmanı DGM yasa tasarısını, gerici - faşist karması MC iktidarını lanetledi. «FAŞİZME GEÇİT YOK», «DGM'ye HAYIR», «GENEL GREV, GENEL GREV», «KATİL İKTİDAR», «HÜKÜMET .İSTİ-FA» belgeleri Bursa'yı inletiyordu. 

Yürüyen kalabalık, Heykel Meydanı'nı doldurdu, taştı Mitingin ilk konuşmasını Maden-İş 13. Bölge Temsilcisi Selim MAHMUTOĞLU yaptı. 
Selim MAHMUTOĞLU olayın heyecanını taşıyan konuşmasında Bursa'daki saldırıları anlatarak şöyle dedi: 

«İşçi sınıfımızın gelişen bu hareketini durdurmaya, geri- 


letmeye ne bu bir avuç faşis- 


tin gücü, ne de onların âğa babası MC iktidarının gücü yetecektir. Aksine bu olaylar, işçi sınıfımızın iktidarı burjuvaziden alma kavgasına yeni bir hiz kazandıracaktır. Ve Şunu hiç unutmasınlar ki faşistler döktükleri kanda boğulacaklardır.» 

Daha sonra kürsüye gelen DISK Genel Başkanı Kemal TURKLER, «YAŞASIN DİSK» diye haykıran onbinlere seslendi. 


Bursa mitingi işçi sınıfının ` 


tüm ilerici yurtsever ve demokratlarla faşist girişimlere karşı, yiğitce karşı koyduğunu bir kez daha vurguladı. Yiğınların sesi budur. Gerici - faşist çevreler ve işbirlikçileri işçi sınıfının bilinçli, kararli bu tavrından korksun... 

FAŞİZME GEÇİT YOK! 

YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ SI-NIFI VE DİSK! 

YAŞASIN TÜM DEMOKRA- 
TİK GÜÇLERİN GÜÇ VE EY-LEM BİRLİĞİ! 


K. TÜRKLER: 


«bursa'da faşistlerin hesapları suya düştü» 


Gerici - faşist karması iktidar: başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkımız üzerindeki baskı ve terörü günden güne yoğunlaştırmaktadır. Son olarak Bursa Tofaş işyerinde bir avuç komandonun silahlı saldırı sonucu DİSK'e bağlı Türkiye MADEN -İŞ Sendikasına üye bir işçi: nin öldürülmesini protesto etmek için 10 Temmuz 1976 da Bursa'da saat 15'te Stadyum önünden başlayan yürüyüşten sonra Heykel Meydanında miting yapılmıştır. Miting'de bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER konuşmasında özetle şöyle de- 


mektedir. 


«İşçi sınıfımıza karşı faşist çetelerin giriştikleri saldırıların amacı açıktır. İşçilere gözdağı vermek, onları yıldırmak, DİSK'in gelişmesini engellemek ve giderek ortadan kaldırmak. 

MC iktidarının işçi sınıfı hareketi ve onun bir parçası olan DİSK'in güçlenmesinden endişe duyması yerindedir. 


Çünkü Türkiye işçi sınıfının en bilinçli kesimlerini çatısı altında toplayan demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü- 


“sapları suya 


müz DİSK, sınıf uzlaşmacılığına en ufak bir hoşgörü tanımamaktadır. Sömürüyü sınırlama ve sömürüyü ortadan kal dırma mücadelesinde sınıf sendikacılığı, yani DİSK geliştikçe sarı sendikalar bir. bir sahneyi oterketmekte ve bu yüzden sermaye güçlerinin işçi sınıfı içindeki beşinci kolu etkisizleşmektedir. 

Bursa olayları iki önemli noktayı iyice açığa çıkarmıştır. Gelişen sınıf mücadelesi karşısında aynı tekelci sermaye gibi, sınıf uzlaşmacılığı yapan sendikalar da sıkışmak- ta ve maskeleri düşmektedir. 

DİSK üyesi Muammer ÇE-TİNBAŞ”'ı öldüren faşist kurşunu, ağzından demokrasi sözcüğünü düşürmeyen Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş'in arabasından atılmıştır. Sınıf uzlaşmacılığı ile faşizmin giderek bütünleşmesi Bursa'da açıkça kendini göstermiştir. 

Bursa'da faşist güçlerin hedüşmüş, tuzak bozulmuştur. Bu, bilinçli Bursa işçilerinin soğukkanlılığı, cesareti, uyanıklılığı ve direnişi sayesinde olmuştur. Bugün buradaki kitlesel eylemimiz, MC iktidarının koltuğu altındaki faşist beslemelere bir ihtardır.» 


çakmakkaya grevi başarıyla sürüyor 


Bilindiği gibi Türkiye Maden-İş Sendikası, Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ) ye ait Murgul işyerinde 17.6.1976 tarihinden itibaren grev uygulemaya başladı. Saat 05.00" 
den itibaren başlayan grev Doğu Karadeniz Bölgesinde ilk grev uygulaması. 

Grev, işverenin uzlaşmaz tutumu ve hesapları yüzünden doğdu, DİSK üyesi bir Sendikanın Doğu Karadeniz Bölgesine sokulmaması ve ne pa hasına olursa olsun altedilme: si iktidarın hesabı, Grev, bir yandan işverene karşı ücret mücadelesini yürütme görevini yüklenirken, öte yandan bu oyunları da bozarak DİSK'in daha da güçlenmesini sağlıyor. 


Bu yüzden de grevi kırmak için çeşitli oyunlar oynanma- ya başlandı. 

İşveren, ilkin üyelerimizi umutsuzluğa düşürmeyi denedi, Türk-İş'e bağlı Sendikalarla yaptığı komşu işyerlerinin sözleşmelerini, yasaları açıkca çiğneyerek işyerinde istifa edenlere uygulayacağını ilân etti. Öte yandan bu sözleşmeden bir çok noktada daha da geri hükümler taşıyan ve bunun için de Sendikamızca reddedilen Uzlaştırma Kurulu kararını dahi, kabul etmediğini bildirdi. Böylece, sözüm ona Sendikamızı, yani Murgul'daki üyelerin güçlü birliğini (o «tanımadığını» göstermek istiyor, işçinin istifa ederek parçalanacağını umu- 


DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNE 


HAYIRI > 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yordu. Bu oyun tutmadı işçinin cevabı sert oldu. Grev başladı... 

İşveren, Grev başladıktan sonra, daha değişik bir tutum izledi. 

Daha önce Sendikayı tanımamayı deneyen ve bu tutumu ile greve yol açan işveren, bu kere Sendikamızla, diğer işyerlerinde yapılan sözleşmenin aynını yapmayı kabul etti. Ama işyeri özellikleri dolayısı ile öne sürülen tekliflere yanaşmadı. Üyelerimiz, Sendikamızın önderliğinde, aynı şartlarla sözleşme yapmaktansa grevi sürdürme- yi tercih ettiler. 

Son olarak işveren, görülmemiş bir oyuna girdi. Artvin Valisi ile işyerindeki işveren temsilcileri, Sendikamızın taleplerini kabul ettiklerini bildirdiler. Kabul ettikleri teklifleri imzalı bir belge ile işçilere duyurdular. Amaç, işbaşı yapılmasını sağlayarak grevi kırmaktı. 

İşçiler bu oyuna da kanmadılar. Sendikamızla kesin olarak sözleşme imzalanmadan işbaşı yapmayacaklarını bildirdiler. Bu tutum, işverenin niyetini açığa çıkardı. Şirket yöneticileri, valinin ve işletme müdürünün imzalarını tanıma- 


-dığını bildirdi. Yani işbaşı yap- 


tırma oyunu tutmayınca tekrar caymış oldu. 

Grev şimdi eskisine oranla daha da canlı bir şekilde sürüyor. İşçiler, yıllarca da sürse, haklarını elde edeceklerini biliyorlar. 


OGRENMEYE VE 
ÖĞRETMEYE HZ VERMELİYİZ 


3 Mayıs 1976 - 4 Temmuz 
1976 tarihleri arasında, GÖ- 
NEN-MİTES'te 10'ar günlük 5 
dönem tekrarlanan B-Tipi düzenli eğitim seminerleri başarıyla tamamlandı. Her dönem- de yaklaşık olarak 80 üyemi:- zin eğitim gördüğü B-Tipi seminerden toplam 400 üyemiz yararlanmış oldu. B-Tipi seminere katılan üyelerimiz, Ankara 2. Bölge), İzmir (3. Bölge), İzmit (7. Bölge), Ereğli (9. 
Bölge), Mersin (10. Bölge), Antalya (11. Bölge), Eskişehir (12. Bölge), Kayseri (20. 
Bölge), Bursa (13. Bölge) ve İstanbul bölgelerinden gelmekteydi. Seminer süresince alınan konularla ilgili 25 ayrı ders notu, teksir edilerek dağıtıldı. 


Sendikamızın toplam üye sayısı ile karşılaştırırsak her 
200 üyemizden biri bu yılki 
(B) seminerinden yararlanmış bulunmaktadır.. 

Eğitim dairemiz için amaç bu oranı ve sayıyı her yıl biraz daha geliştirmek olacaktır. 


Net üzleşme 


Satraköy İST. XVI. Bölge Temsilciliğimiz sınırları dahilinde kurulu NET CİVATA ve VİDA SAN. KOLL. ŞTİ. işyeri ile sendikamız Türkiye Maden-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Anlaşmaya göre bu toplu iş sözleşmesi 1.3.976-1.3.978 
tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır. 

Üyelerimizin saat ücretlerine 1. yıl 1.3.1976 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere seyyanen brüt 525 kuruş zam, 
2. yıl 1.3.1977 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere seyyanen brüt 500 kuruş ücret zammı yapılmıştır. 

Sözleşme süresince 60'ar günlük ücretleri tutarında ikramiye alacak olan üyelerimizin normal fazla çalışmaları “o 60 zamlı, Cumartesi, Pazar ve Genel Tatil çalışmaları % 100 zamlı ödenecektir. 

Diğer Sosyal Yardımlar : 

Evlenmede 1000 — TL., Doğumda 750.— TL., Ölüm Yardımı: Üyenin ölümü halinde yakınlarına 5000.— TL., yakın- 


larının ölümü 
1000.— TL., yıllık ücretli izin - 


ödeneği 1000.— TL, çocuk zammı her bir çocuk için ay- da 50— TL, tahsil yardımı ilk öğrenimde olan her bir çocuk için yılda 300 — TL, orta öğrenimde olan her bir çocuk için yılda 400. —IL, yüksek öğrenimde olan her bir çocuk için yılda 500.— TL, yakacak 


yardımı, 1500.— TL, askerlik ödeneği 1000.— TL, bayram ikramiyesi 500'er TL, olarak 


belirlenmiştir. 


Ramazan ayında yemek yemiyen ve SSK raporu ile perhizli bulunan üyeye yemek yemediği günler için brüt 20.— TL, yemek ücreti ödenecek ve ayrıca gece çalışanların yevmiyeleri de 125 Krş. 
zamlı ödenecektir. 

Bunların yanısıra üyelerimize bu toplu iş sözleşmesiyle sendikal hak ve menfaatleri ile iş emniyeti ve işçi sağlığı hükümleri vb. haklar sağlanmıştır. 


halinde üyeye 


Öte yandan, bu durum (B) seminerinden yararlanmış olan üyelerimize önemli yükümlülükler o getirmektedir. 
(B) seminerini görmüş üye kardeşlerimiz, bu eğitimden yararlanamamış üyelerimize öğrendiklerini aktarmakla görevlidirler. Ara ve öğle paydosları, akşamları, hafta sonları, grev çadırları, temsilcilik odaları bölge binaları işçi sınıfının sürekli eğitim zaman ve alanları olmalıdır. o Yalnız bildiklerimizi aktarmakla yetinmemeli ders notlarımızı elden ele geçirerek, diğer üye kardeşlerimizce de okunmasını sağlamalıyız. Ders notları- nın anlaşılmasına yardımcı olmalıyız. 

(B) seminerinden geçmiş üye kardeşlerimizi bekleyen görev bu kadarlada bitmemek: tedir. İşçi sınıfının, sendikal eğitimi sömürüye karşı verilen savaşımı daha bilinçli ve etkin kılmak içindir. Öyleyse (B) semineri görmüş arkadaşlarımız sendikalarda ve sendikal savaşımda daha aktif ve etkin görevler yüklenmekle sorumludurlar. Yalnız kendileri değil, eğittikleri diğer işçi kardeşlerimizin de sınıf savaşımından sorumlu görevler almasını sağlamalıdırlar. 

Yurt ve dünya sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek ve bunlarla ilgili haberleri ve olayları işçi sınıfının görüş açısından yorumlayıp, değerlendirmek ve işçi kardeşlerimize aktarmak, bunların ışığında doğru kararlara varmak ve davranmak. (B-Tipi) semi: nerinden geçen arkadaşlarımızı bekleyen çok önemli bir diğer görevdir. 

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyanın kurulması işçi sınıfının bilimi doğrultusunda bilinçli ve kararlı bir savaşım gerektirir. İşçi sınıfının bilimi en az diğer bilim dalları kadar, gerçekte onlardan çok daha fazla ve sürekli bilgilenmeyi gerekli kılar. 

İşte bu nedenle, işçi sınıfının eğitimi bir kaç seminerlerle başlayıp bitmez. Ders notlarımızı ve başta DİSK dergisi ile sendikamız yayın organları olmak üzere, sömürüye karşı osavaşımımıza ışık tutacak yayınları elimizden düşürmemeliyiz. 

Emeğin efendi olacağı sömürüsüz bir dünyaya giden yolda, tuzaklara düşmemek için, emeğin en yüce değer olduğu bir dünyayı kurmak ve yönetmek için öğrenelim ve - öğretelim. 


BURSA MİTİNGİ VE 


BİRKAÇ DEĞERLENDİRME 


Baştarafı 1. sayfada 


lücülük etmeyi başarmıştır. DİSK bugün, Faşizme karşı mücadelede, toplumsal muhalefetin en büyük ve saygın gücü haline gelmiştir. Kuşku yoktur ki, DİSK'in bu gücü ve başarısı, izlediği gerçekçi politikadan geliyor. Ülkenin toplumsal yapısının doğru değerlendirilmesinden kaynaklanan bu politika, DİSK'in bundan sonra da yapacağı tüm çalışmalar- da kılavuzluk görevini yerine getirecektir. 

İkinci önemli nokta, işçi sınıfının ve işçi sınıfı hareketinin, toplumsal yapıyı her zamankinden fazla etkilediği ve köklü değişikliklere uğrattığının Bursa gösterisiyle yadsınamıyacak ölçüde açığa çıkmasıdır. Günümüzde Türkiye işçi sınıfı, tüm ilerici güçleri demokrasi cephesi içersinde toplayarak, bağımsızlık barış ve toplumsal ilerleme mücadelesini tüm yurt düzeyine yaymaktadır. 

Ülkemizde bir uçdan diğer uca . işçi sınıfımızın mücadele çağrıları, belgileri tüm kitleleri sarıyor. 
Onlara yol gösteriyor. Öğretmenler, Öğrenciler, Memurlar, Teknik Elemanlar, tüm emekçi halkımız, işçi sınıfının mücadele bayrağı altında toplanıyor. İşçi sınıfının bu ardıcıl mücadelesi, tüm toplumu derinden etkiliyor. Gerici yapıyı zorlayarak, ileri demokratik düzen uğrunda kitleleri seferber ediyor. Daha düne kadar oldukça gerici bir yapıya sahip Bursa gibi bir ilde, 30 bin ilerici, yurtsever sosyalist insanın bir araya toplanması ve işçi sınıfı önderliğinde, faşizme, gericliiğe, talan ve soygun düzenine karşı mücadele bayrağı açması bunu gösteriyor. 

İşçi sınıfımızın bu gelişen mücadelesi, toplumda safları gittikçe belirginleşen ayrışmaları da birlikte getiriyor. Bu ayrışmayı hızlandırıyor.. Artık bir tarafta, faşist dikta özlemi duyan, tekelci büyük burjuvazi, toprak ağa ve beyleri, diğer yanda ise sosyal kurtuluş ve sosyalizm uğrunda mücadele veren işçi sınıfı ve emekçi halkımız yer alıyor. 

Yığınsal Bursa gösterisinin, değerlendirilmesi gereken bir diğer önemli noktası ise, artık işçi sınıfı mücadelesinin çeşitli engellemelerle önlenemiyeceği gerçeğinin belirginleşmesidir. 

Bugünkü baskı ve sömürü düzeninin devamını faşizmde gören tekelci gerici güçlerin, gelişen işçi sınıf hareketine karşı hangi tertipler içersinde olduğu biliniyor. Örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması bir yana, işçi sınıfımızın, ekonomik ve demokratik talepleri uğruna yaptıkları çeşitli yığınsal gösteriler bile, engellenmeye çalışılıyor. Bunun için kullandıkları yöntemler belli. 

Güvenlik kuvvetlerini yasal olmayan girişimlere zorlama, faşist sürülerce saldırılar düzenleme, veya 20 Eylül mitingiyle somuta çıktığı gibi, sapık, maceracı unsurları kullanarak hareketi içinden bölmeye, provake stme- ye çalışma gibi. 

Bursa mitinginde de bunlar uygulanmaya çalışıldı. 

Çeşitli illerden mitinge katılmak için gelen işçi otobüsleri, arama bahanesiyle yollarda durdurtuldu. Mitinge katılmaları engellenmeye çalışıldı. Ancak, gelenlerin bilinçli ve kararlı direnişleri, yasal olmayan bu tür zorlamaları boşa çıkarmasını bildi. 

İşçi sınıfı bilimine ters, maceracı sapık akımların ise Bursa’ da ne denli tecrit oldukları, işçi sınıfı önderliğinde verilen bağımsızlık; demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesi içinden silinip yok olduğunu somut olarak bir kez daha görmüş olduk. 

Ancak burada önemli bir noktaya daha değinmek gerekiyor. 
Bursa mitingindeki olumsuz girişim çabaları bununla da kalmadı. Kitle örgütlerinin ve sendikaların özel yapılarını anlamayan veya anlamak istemeyen bir sol görüşün, kendi dar politik düşüncelerinden kaynaklanan ve mitingin görkemliliğine gölge düşürücü nitelikteki davranışları da işçi sınıfının ve ilerici güçlerin tepkisiyle karşılandı. 

Bu tür yanlış davranışların, hareketin bütünlüğüne zarar vereceği, ilerici güçlerin birlikteliğini zedeleyeceği ve son tahlilde, mücadele verdiğimiz gerici güçlerin işine yarayacağını artık herkesin kavraması gerekiyor. 

Genel olarak Bursa gösterisinin ayırdedici özellikleri bunlar, özetliyecek olursak: 

Bir yandan, işçi sınıfımızın ekonomik ve ulusal kitle örgütü DİSK gelişip güçlenirken diğer yandan, işçi sınıfı hareketinin, gerici güçlerin faşizan girişimlerini, zorlayarak güce ulaştığını, sağdan ve soldan gelecek her türlü bozguncu davranışları gögüsleyecek, tecrit edecek sıhhatliliğe kavuştuğunu söyleyebiliriz. 

Kuşku yoktur ki geleceğin aydınlık yolunu işçi sınıfımız ve onun bilimsel doğrular etrafındaki kararlı mücadelesi çizecektir. 


Bastarafı 1. sayfada 


«Tekelci sermaye bir yandan sömürüyü ve kârını daha aşırı ve daha rahat biz şekilde arttırabilmek ve diğer yandan da işçi sınıfının hızla örgütlenmesinin ve bilinçlenmesinin önüne geçmek için tüm olanaklarını seferber etmiştir. 
Faşist tipteki MC iktidarı sermayenin bu temel isteğini yerine getirmek için tüm baskı ve zulüm yöntemlerini denemektedir. 
iktidarı, tekelci sermayenin diktatörlüğünü sürdürmesi için başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm örgütlü ilerici halk güçlerine saldırıyor, yılgınlık ve korku yaratmak istiyor. İşgal ettiği TRT'nin yasa dışı ve faşist eğilimli yönetimini kullanarak kamuoyunu kendi politikasına alet etmek üzere yala nsöylüyor, demogoji yapıyor 

«MC iktidarı, öğrenciler, öğretmen ve memurlar üzerinde denediği kanlı oyunu işçi sr nıfının üzerinde de denemeye kalkışmış bulunmaktadır. Böylece işçi sınıfı içinde çatışma çıkarıp, bölücülük yapmak ve kamuoyunu işçi sınıfı hareketine karşı çıkarmak istiyor. 

MC iktidarı bu amaçla işve- 


renlerle işbirliği için çeşitli yollar deniyor. 

DİSK'e bağlı sendikalara temsil yetkisi tanımayarak 


kasıtlı huzursuzluk ve gerginlik yaratarak, işçileri direnişe itiyor ve TRT aracılığıyla da DİSK'i yasa dışı hareketlerde bulunan bir örgütmüş gibi göstermeye çalışıyorlar. 
İşyerlerine, özellikle DİSK'- in örgütlü olduğu işyerlerine komandoları işçi olarak alıyor, bu silehlı faşistlerin çıkardıkları tek taraflı olayları ve sal- 


'dırıları işçiler arasında çatış- 


ma şeklinde yansıtıyor ve bunun nedenini de sendikalar arası rekabetmiş gibi göster- 


meye çalışıyorlar. 


Gizli talimatlarla DİSK'e bağlı sendikalara toplu sözleşme yetkisi verilmemesi için gerekli yerler uyarılıyor, böylece, DİSK'i ekonomik mücadelesinde güçsüz ve etkisiz bırakarak, işçi o sınıfımızın DİSK'e olan güveninin sarsılacağını sanıyorlar. 

Bu arada, bozguncu ve maceracı akımlar işyerlerine ve 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sendikalarımıza sızarak bölücülük yapmaya çalışıyorlar. 
İşçi sınıfının bilinçli ve örgütlü mücadelesini saptırma- ya ve parçalamaya yönelik bu sorumsuz ve anarşik davranışlar anarşinin baş sorumlusu MC iktidarı tarafından kışkırtılıyor ve kullanılıyor. İşçi sınıfına ihanet içinde olan bu unsurlar tekelci sermayenin zulüm ve baskıyı yoğunlaştırmak ve yaygınlaştırmak için plânladığı olağanüstü değişikliklere gerekçe oluşturuyor. 

«Tekelci sermaye, mevcut baskıcı siyasal - hukuksal yapinin, anti - demokratik ve faşist yasaların, sarı ve faşist komando saldırılarının işçi SInıfımızın örgütlü sendikal, siyasal ve düşünsel mücadelesini durduramadığını gördüğü için Devlet Güvenlik Mahkemelerinin çıkartılmasını istiyor. MC iktidarı, işçi sınıfımızın en bilinçli, kararlı ve en disiplinli kesimini saflarında bulundurduğu için 1 Mayıs'ta yüzbinleri harekete sokacak büyük bir güce ulaştığı için ve sosyalizm doğrultusunda ilerleyen demokrasi mücadelesinin en etkin örgütlü kitle gücü olduğu için DİSK'i tasfiye etmek istiyor. Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle DİSK'i ve diğer ilerici örgütleri tasfiye etmek, böylece demokratik güç ve eylem birliğinin oluşmasını önlemek, parçalamak istiyor.» 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmak istenme- 


sinin iki amacı var. Birincisi, 


büyük sermayenin aşırı sömürü, aşırı kâr ve aşırı baskı diktatörlüğünü pekiştirmek, ikincisi, bu sınıfın diktatörlüğüne karşı mücadele eden işçi sınıfı hareketini, DİSK'i, tüm ilerici örgüt ve kişileri olağanüstü mahkemelerde yargılamak, susturmak, ezmek ve böylece halkın bilinçlenmesini önlemektir.» 

«Devlet Güvenlik Mahkemeleri Türkiye'de ve tüm dünyada emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı olan güçlerin her gün yeni zaferler ve yeni kazanımlar elde ettiği bir dönemde çıkartılmak isteniyor. 
Devlet Güvenlik Mahkemele:- rinin çıkartılmak istenmesi emperyalist tekellere bağımlı 


GENEL GREV nedir? 


Baştarafı 1. sayfada 


İşyeri grevini etkinliğiyle tabancaya benzetirsek, Genel Greve ağır top dememiz gerekir. Bütün işkollarından işçileri kapsadığı ve işverenlere topluca darbe indirdiği için bu benzetme yerini bulmaktadır. 

Ülkemizde grev kısıtlama larının önemli bir noktası da Genel Grev'de dir. 275 sayılı yasanın 55. maddesi siyasi amaçlı (böylesi grevlerin önüne bir set çekmiş. Genel Grevi yasak saymış. Anayasamız ise böyle bir kayıt taşı- 


. mamaktadır. Grev hakkı Ana- 


yasada düzenlenirken Genel Grev bunun dışında tutulma- 


mıştır. Temel hak ve hürriyetlerin içinde yer alan grev ve bağlı olarak Genel Grev yasa ile budanmak istenmiştir. 
Oysa «Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamaz» (Anayasa mad. 11). Genel Grev yasaklaması demokratik hak ve özgürlüklerimize bir 


darbedir ve Anayasa dışıdır. ' 


Yasa düzenlenirken işçi düşmanı iktidarların çıkartacağı demokratik hakları budayan yasalara karşı işçi sınıfının eli kolu bağlanmak istenmiştir. DGM Yasası ve 15-16 Haziran Genel Direnişine neden olan 274-275 sayılı yasalarda- 


- kendisine tanınmış 


yerli tekelci sermayenin gerilemekte oluşunun işçi sınıfından, emekçi halkımıza karşı duyduğu artan korkunun somut bir ifadesidir.» 

«Dünya emekçilerinin ve halklarının sosyalizm doğrultusunda ilerleyen, bağımsızlık demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesinin en büyük destek ve güvencesini güçlü bir sosyalist sistemin varlığı oluşturuyor. Sosyalist ülkelerin başını çektiği, barış ve yumuşama politikası, emperyalist güçlerin ve NATO” nun saldırganlığını sınırlıyor. 
Böylece uluslararası yeni bir dünya savaşı yerine, sınıflar mücadelesi kapitalizmin buhranını derinleştiriyor ve burjuvazinin iktidarını zorluyor. 

Dünyanın en büyük emperyalist güçleri biraraya gelerek sosyalizmin kurulmasını engelleyememiştir. Bir tek ülkede “kurulan sosyalizm, bugün dünya nüfusunun üçte birini kapsayan güçlü bir sistem haline gelmiştir. Ülkemizde de işçi sınıfımız, diğer sömürülenlerle sosyalist toplum düzenini kurmak istiyor. Bu amaçla örgütleniyor. Yerli büyük burjuvazinin asıl korkusu buradan geliyor. O, kendi sömürü, kâr ve baskı düzeninin değişeceğinden ve bu düzeni değiştirecek temel sosyal güç olan işçi sınıfından korkuyor. 

Sosyalizmden yana olan işçi sınıfının ve emekçilerin bu amaç için örgütlenmesini ve 


: bilinçlenmesini kırmak, yargı- 


lamak için Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurmak istiyor.» 


«Tarihsel önemi büyük olan günler yaşıyoruz. Mücadele bayrağını yükselterek onurlu bir yaşam sürdüreceğiz. 


Korkmak yok olmak demektir! Yılmak yok olmak demektir! 
görevimizi yerine getirmek üzere, demokrasi, barış, özgürlük ve toplumsal ilerleme jçin ileri! 

Yaşasın işçi sınıfımızın tarihsel mücadelesi! 

Yaşasın DİSK!» 


ki değişiklik istekleri bu tür yasaların en çarpıcı örnekleridir. 


İşçi sınıfımız Anayasa'da olan ve en doğal demokratik haklarından Genel Grev'e sahip çıkmaktadır. Genel Grev silahımızı işçi düşmanı, özgürlük düşmarı DGM yasasına yönelttik. 
Uzun, kahırlı, zorlu mücadeleler sonucu kazandığımız demokratik haklarımızı kolay kaptırmayız. Elde etmek için nasıl mücadele ettiysek korumak içinde dişimizi tırnağımıza takarak mücadele edeceğiz. 


MADEN-İŞ/sayfa7 


FABRİKALARDAN 


SESLER 


greve çıkan kocalarımızı yi bırakmıyalım 


Vahide YILMAZ 
Philips Fabr. İşçisi 


Emekçi bacılar, emekçi eşleri, 

Bizler bu sömürü düzeninin en çok ezilenleri, geri kalmış bir ülkenin çileli kadınlarıyız. 
Fabrikada, evde durmadan dinlenmeden çalışırız. Bize ya da kocamıza verilen boğaz tokluğuna bile yetişmeyen ücretle, çoluk çocuğumuzu yedirmek, giydirmek, okutmak için çırpınır dururuz. İnsanların aya, merihe gittiği bir zamanda, biz sabahın köründe kalkıp çeşme başına gider, bir kova su için kavga ederiz. 


Bulaşık yıkayacak makineler icat edilmişken, biz mum işiğında otururuz. Bazı yerlerde kadınlar profesör, bilim adamı 


İŞÇİ 
SINIFI 
GELİYOR 


Çumitaşda çalışmakta olan 


devrimci işçileri adına 


Çumitaş İşyerinden 
Bekir Şimşek 


Emekçi gardaşlar dinleyin beni Faşistler kol kol olmuş geliyor Grev direniş nerde, orda faşolar 

Ekmeğimizi çalmak için copla geliyor. 


Faşizim tırmanıp geliyor gardaş Devrimci, yurt sever, demokrat gardaş Tek yumruk olalım faşizme karşı 

Bizi katletmek için meydan arıyor. 


Arkadaş her yerde çekilmez zulüm var Meclise verildi faşist yasalar 

Halka karşı çıkmış geliyor zamlar Uygulanmak için ortam arıyor. 


olurken, biz kara cahil bırakılırız. Gazete bile okuyamayız. 
Kendi ekmek kavgamızdan başımızı kaldırıp dünyada neler olup bittiğini anlayacak ne vakit ne de hal bırakmazlar bize. 

Bizi böylesi geriliğe, yoksulluğa mahkum edenler, bizim, kocalarımızın, çocuklarımızın sırtından tatlı kârlar sağlayan patronlar, parababaları bununla da yetinmezler. 
Gözleri hep bizim ekmeğimiz- de, aşımızda. Daha çok kâr uğruna her gün biraz daha fiyatlarını artırıp, lokmamızı küçültmeye bakıyorlar. En basit hakkımız bile gözlerine batıyor, geri almaya çalışıyorlar. Bunun için de kan dökmekten çekinmiyorlar. Kan kokan eleri oğullarımıza, kocalarımıza uzanıyor, kurşun sıkıyor, bıçaklıyor. Bizim zaten acılı yüreğimize her gün bir darbe daha iniyor. 

Bizim, kocalarımızın bugün bazı halklarımız varsa, greve çıkabiliyorsak, devrimci sen: dikalarda örgütleniyor, patronlara isteklerimizi toplu sözleşmelerle (o dayatabiliyorsak. . 


Fidanlar 


Ardından 


yuz 


Yarım asır sonra nihayet Kırabildik zülmün zincirini 

Bir yaprak daha yazdık 

Tarihin sayfalarına 

Yarım asır sonra nihayet Söyliyebildik hep bir ağızdan Söz dolusu Mayısın şarkısını 

O gün Mayısın ilk günüydü Doğa süslemiş çiçeklerle. etrafı Tomurcuklar patlamış filiz atmış 


bu bizden öncekilerin uzun yıllar boyunca canları, kanları pahasına verdikleri mücadelenin sonucudur. Bu hakları korumak, daha da geliştirmek, borcumuzdur. Biz kadınların geçmişte verilen mücadelelerde şerefli bir yeri olmuştur. Analarımız, ablalarımız, Kurtuluş Savaşında, pek çok grevde, direnişte, 15-16 Haziran'da kocalarıyla, erkek arkadaşlarıyla omuz omuza savaştılar. Biz de onlara layık oi- 


duğumuzu göstermeli, onların 


başlattığı mücadeleyi sürdürmeliyiz. İnsanca yaşamak, çocuklarımıza bizimkinden daha iyi bir hayat bırakmak istiyorsak, biz de erkek arkadaşlarımızla birlikte ekmeğimize, canımıza yönelen saldırılara karşı durmalı, hatta onlara örnek olmalıyız. Sendikalarda, ilerici kadın derneklerinde örgütlenmeli, buralarda canla başla çalışmalıyız. Greve çıkan kocamızı desteklemeli, onu bu savaşımında yalnız bırakmamalıyız. 
UNUTMAYALIM Kİ, ÇO-CUKLARIMIZ BİZDEN HESAP SORACAKLAR! 


binlerin 


İşçi Şükrü Alkan 
Çelik Montaj İşyeri 


Mevsimin en güzel günüydü 

Şafakta ufuklar allanmış 

Sabah sabah 

Bizim için doğuyordu güneş çalan 


Ve biz yürüdük o gün adım adım Meydanları taşırarak 

Saflarımız dünkünden daha sık Başımız dünkünden daha dik Adımlarımız dünkünden daha emin Adeta yer oynadı ekseninden o gün Ve biz yürüdk Mayısın ilk gününde Omuz omuza 

İşçi, gençlik. kadın, erkek 

Biz yalnız değildik savaşta 


Güncel 
Görev 

Ülkede can güvenliği kalmadığı yüksek mahkemelerin almış olduğu kararların ayaklar altına alındığı şu günlerde işçi sınıfına çok görev düşmektedir. 

Akıllı, sabırlı hareket etmeliyiz birliğimizi bozacak her türlü kendini bilmez kişilere karşı uyanık olmalıyız. 

Çünkü tekelci kapitalistler 
1 Mayıs'ta birliğimizin ne olduğunu devrim yolunda nasıl sağlıklı adımlar atıldığını gördüler. İşte bu emin adımı her türlü faşist baskılar deneyebilir ve denemek için zemin arayabilirler. 

Tüm işçi kardeşlerim her geçen gün safları sıklaştırmalıyız. Ekonomik mücadele kafi gelmez bunun yanında siyasi mücadele verilmelidir. 


Sendikamızın Tüzüğünün bile el konularak alındığı, aramada işçilerin dolapları kırılarak açılmış fakat suç unsuru hiç bir şey bulunamamışdı. 


Pendik IV.. Bölge Temsilciliğimize bağlı ARÇELİK işyerinde çalışan üyelerimizce kurulan İŞÇİ KİTAPLIĞI 30.6.976 
günü törenle açıldı. 

Bundan önce böyle bir kitaplığın kurulması için ön çalışmalarını sürdüren Arçelik A.Ş. işçilerinin dolapları, 18.6.1976 Cuma günü imzasız bir ihbar bahane edilerek jandarma birlikleri tarafından aranmış ve dışarıda serbestce alınıp, satılabilen kitaplara el konulmuştur. 


Tan yeri kıpkırmızı 


Oldu ha olacak, 


Bayram ÖZMEN 
ARÇELİK İşyeri Temsilcisi 


Bugüne kadar işçi sınıfının yanında gözüküp işveren fıkrini savunan Türk-İş her şeyin sözleşmeyle olabileceğini savunan Türk-İş üyesini aldatıyor. Toplu sözleşme yapmak sömürüyü biraz olsun sı nırlar. Tüm sömürüyü ortadan kaldırmaz. İşçi sınıfının amacı sömürüyü ortadan kaldırmak olmalı. Bunun için birliğimizi korumak her geçen gün işçi sınıfının yandaşı olan demokratik örgütler ve köylüleri yanımıza almalıyız ve sağlıklı adımlarla iktidara yürümeliyiz. Ancak o gün sömürü kalkar. Yoksa Türk-İş'in savunduğu gibi değil, sömürülen bir toplumdan sömürü- 


süz bir topluma geçmek için bu süreyi yaklaştırma yolunda olanlara başarılar. 


Pendik IV. Bölge Temsilciliğimiz bu konuda bir bildiri yayınlayarak üyelerimize şu duyuruyu yapmışdı: 

«İşçi sınıfımızın demokratik - ekonomik sınıf ve kitle örgütü olan sendikamız, mücadelenin demokratik kurallar içerisinde gelişeceği inancını taşımaktadır. Bu gibi asılsız ihbarların ciddi k:abul edilerek, uygulanan her türlü anti- demokratik girişimin karşısında olduğumuzu, tekelci, gerici güçlerce fabrikalardaki huzurun ve çalışma güvenliğinin bozulmak istenmesini onaylamadığımızı ve bütün anti-demokratik davranışlar ve anayasal haklarımızın çiğnenme- si karşısında gerekli yollara başvuracağımızı tüm üyelerimize duyururuz.» 


Zaman Devrime doğru akış içinde 


Faşizme karşı olmazsak eğer Ona karşı birlik olmazsak eğer Gideriz vallah hep birer birer Kudurmuş köpekler zülme geliyor. 


Doğdu ha doğacak Çocuk. 

Eli temiz, yüzü güleç 

Saçları pırıl pırıl. 

Öyle bir çocuk doğacak ki, 

Sosyalizmin kucağından. 

Ne aç kalarak inancını yiyecek, 

Ne karın doyurabilmek için yalan söyleyecek Ne de amaçsızca doğmadan ölüp gidecek. 
Öyle bir çocuk doğacak ki, 

Evrene vura vura damgasını, 

Daha ileriye, daha da güzele doğru 

Hızlı adımlarla, durmamaksızın 

Yorulmaz yolcusu olacaktır Sosyalizmin... 


Bizimle yürüdü tüm Dünyada 

Kardeş işçiler el ele hep birden 

Bizimle yürüdü mertler meydanda 

Yalnız namertler gelmedi bizimle 

Hep bir ağızdan şarkılar söyledik 

Varoşlar çınladı sesimizden dalga dalga Biz söyledik o gün en güzel şarkıları 

Hep böyle yürüyelim durmadan usanmadan Mayısı yüceltelim omuzlarımızda 

Taşıyarak 

Hep böyie ha dostlar yorulmadan 

Zaferin sonuna dek hep birden 

Yürüyelim. 


Sanmayın faşolar devran böyle kalacak Gene sanmayın dökülen kan yerde kalmaz Hesap sormak için işçi köylü birlik olacak İşçiler birlik olmuş geliyor. 


İşçi köylü birleşip geliyor işte Bir ayağı köyde bir ayağı fabrikada Toplumsal kurtuluş için ilk kavgada Kendi dünyasını yaratmak için geliyor. 


